
Opzet Paaswake 

‘stille muziek’ Stef en Lex 

lezing Lucas 24:50-56 

openingstekst 

lied 263 

lezing genesis 1:1-2:4 afgewisseld met  

lied 987 (solo Alle, gemeente refrein) 

'is dit einde of begin?’ 

https://youtu.be/boZ1N4_jGaI 

(aansteken vuurpot) 

lezing Lucas 24:1-12 

Binnenbrengen en aansteken paaskaars,  

lied 458 (herhalen tot alle kaarsjes branden) 

lied 600 (staande) 

doopgedachtenis 

lied 858 

gebeden  

slotlied 637 

zegen 

lied 139d herhalen terwijl we langs paaskaars en doopvont gaan.  

 

 

 

Het licht in de kerk graag gedempt.  

Bij binnenkomst krijgen mensen een kaarsje 

Op de tafel o.a. een vuurpot die wordt aangestoken voor de lezing van Lucas 24.  

De Paaskaars wordt na Lucas 24 binnen gebracht en aangestoken aan het vuur 

De diaken loopt een rondje met de paaskaars zodat iedereen zijn/haar kaarsje kan aansteken.  

De kaars wordt voor op de standaard gezet en we gaan allemaal staan en zingen lied 600 

 

Na de zegen is iedereen uitgenodigd om langs de kaars en het doopvont te lopen om een 

doopkruisje te krijgen en het kaarsje nog eens aan te steken.  

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/boZ1N4_jGaI

